Op voorspraak van Petrus Donders

Op 23 mei 1982 werd Petrus Donders zalig
verklaard. Heeft u nadien een mogelijk
onverklaarbare genezing op zijn voorspraak
meegemaakt of ervan gehoord, neemt u dan
contact op met de vicepostulator,

mw. C. Peters, Lusthoflaan 29, 2316 HX Leiden
of: vicepostulator@peerkedonders.nl

Giften ter ondersteuning van het werk voor
de heiligverklaring van Petrus Donders
kunt u overmaken op

IBAN: NL92 RABO 0135 7511 60

t.n.v. Stichting Petrus Donders

o.v.v. Heiligverklaring PD

Stichting Petrus Donders
www.peerkedonders.nl
info@peerkedonders.nl

Redemptoristen
Provincie St.-Clemens
www.stclemens.org
inffo@stclemens.org




Levensloop Petrus Donders

1809 geboren op 27 oktober te Tilburg als kind
van een thuiswever

1831 knechtstudent aan het kleinseminarie te
Sint-Michielsgestel

1837 intrede in het grootseminarie te
Sint-Michielsgestel

1841 priesterwijding in Oegstgeest

1842 vertrek naar Suriname; tot 1855 kapelaan
in Paramaribo

1855 pastoor van het melaatsenetablissement
Batavia

1867 intrede bij de Congregatie van de
Allerheiligste Verlosser (redemptoristen);
missie onder de indianen en bosnegers

1883 werk in Paramaribo en Coronie

1885 terugkeer naar Batavia

1887 Petrus Donders overlijdt op 14 januari
aan een nierontsteking

1900 overbrenging sterfelijke resten naar
Paramaribo

1982 zaligverklaring op 23 mei

2010 herbegraving op 13 november in de
huidige graftombe te Paramaribo

Gebed

Goede, menslievende God,

wij danken U voor Petrus Donders

die zijn leven aan U gaf

en dienstbaar was aan allen

die vanwege ziekte of anderszins

miskend en in de steek gelaten werden.

U hebt deze eenvoudige priester-missionaris
een groot hart gegeven voor al uw mensen,
ongeacht ras, kleur of afkomst.

Daarmee is hij in het spoor gegaan

van Jezus Christus, uw Zoon,

door wie U wonderen van goedheid

onder ons verrichtte.

Geef dat mensen ook vandaag de dag
wonderen van genezing en heil mogen ervaren
op voorspraak van de zalige Petrus Donders,
en hij erkend zal worden

als een van uw heiligen

die bij U leeft in eeuwigheid.

Amen



